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Weg van
  woord&weg?

5X DONORREGISTRATIE 

Proponent Henk Boter leeft sinds 2003 
met een donornier. Dagelijks beseft hij 

hoe zijn leven hierdoor is verbeterd. Toch 
heeft hij lang geworsteld met het nieuwe 

wetsvoorstel donorregistratie. 

1Bent u automatisch voorstander van de 
nieuwe wet?
‘Ik heb zelf meer dan vier jaar moeten wachten 
op een nieuwe nier. Daarom zou ik met hart 

en nieren voor de nieuwe wet willen zijn. Toch vind ik 
het moeilijk mensen te verplichten tot een keuze. Na 
een panelgesprek op de synode, waaraan ik als erva-
ringsdeskundige deelnam, kwam ik uiteindelijk tot de 
conclusie dat ik het belang van de ont-
vangende patiënt toch zwaarder vind 
wegen dan het recht om geen besluit te 
nemen.’

2 Wat ziet u als belang-
rijk voordeel van actieve 
 donorregistratie?
‘Dat de grote groep mensen 

die wel donor wil zijn maar zich niet 
registreert, nu toch een keuze moet 
maken. Daardoor zullen er meer do-
noren komen. Veel mensen blijven die 
keuze anders misschien uitstellen om-
dat nadenken over wat er na je dood 
met je lichaam gebeurt, een gekke 
bezigheid is.’

3Is het voor gelovigen een extra moeilijke 
keuze?
‘Sommige christenen menen dat het lichaam 
intact moet blijven en anderen vinden dat je 

niet voor God mag spelen. Ik denk dat veel mensen 
juist vanuit christelijke waarden als barmhartigheid en 
naastenliefde voor orgaandonatie kunnen zijn.’

4  Wat raadt u gemeenteleden aan die dit 
onderwerp aansnijden?
‘Ik raad mensen sowieso aan om zich heel 
goed te informeren over wat het wetsvoor-

stel precies inhoudt, zodat ze zelf een 
weloverwogen besluit kunnen nemen. 
Daarbij kan ik mensen helpen bij het 
verwoorden van hun gedachten. Bij dit 
soort zware beslissingen is het goed 
door te vragen naar motieven, zodat 
men uiteindelijk zonder schuldgevoe-
lens een keuze kan maken waar ieder-
een vrede mee heeft.’

5Wat raadt u andere  
ambtsdragers aan?
‘Informeer uzelf goed en vraag 
door bij mensen die dit onder-

werp aansnijden. Respecteer de mening 
van patiënten die geen donororgaan 
willen ontvangen en heb ook oog voor 

mensen die niet in aanmerking komen voor een orgaan. 
Soms lijkt het in deze discussie alsof het leven van een 
zieke alleen betekenis heeft als er herstel plaatsvindt.’

Meer informatie op donorregister.nl 

‘Kiezen zonder  
schuldgevoel’ 

‘NADENKEN 
OVER WAT ER  
NA JE DOOD 

 MET JE  
LICHAAM 

GEBEURT, IS 
EEN GEKKE 
BEZIGHEID’
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